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Nhiều lần và rất nhiều lần Đức Phật Ngài dạy, Ngài dạy rằng là một cái người tu hành
giải thoát, cầu giải thoát là phải sống tự nương tựa chính mình, không nương tựa vào 
một cái gì khác ở đời. Và tiếp theo đó Ngài lại dạy rằng phải nương tựa vào Pháp 
không nương tựa vào cái gì ở đời. Hai câu này có nghĩa là gì? Hãy nương tựa vào 
mình, ở đây có nghĩa là mình không có cầu tha lực, mình không có mong chờ, trông 
đợi vào cái sự gọi là phù hộ, độ trì của ai hết, mà mình phải tự cầm đuốc mà đi, phải 
tự bước đi bằng cái đôi chân của mình. Đó là cái câu tự mình làm điểm tựa cho mình 
là như vậy.
Nhưng mà cái câu tiếp theo Ngài dạy rằng phải nương tựa vào Pháp không nương tựa
vào một gì khác là vì sao? Là vì trên đời này có ba hạng người:
- Có người thì lấy mình làm trọng, mình đây có nghĩa là lấy cảm xúc, lấy tâm trạng 
của mình, lấy cái thích ghét của mình làm trọng, có nghĩa là dựa vào cái thích ghét, 
dựa vào cái mà mình vui buồn, thích ghét vui buồn mà hành động. Thì cái đó gọi là 
lấy mình làm trọng.
- Cái hạng thứ hai là lấy đời làm trọng, có nghĩa là dựa vào cái thị phi, cái dư luận, 
cái nhận xét, cái đánh giá của quần chúng thiên hạ mà theo đó hành động, đúng sai 
không sao hết, mà quan trọng nhất là mình làm gì được người ta khen, mình làm gì 
mà được dư luận xã hội chấp nhận thì mình làm, bất kể tốt xấu thiện ác, kể cả mình 
diễn kịch luôn, cũng đước, miễn sao được xã hội khen. Cái hạng này được gọi là lấy 
đời làm trọng.
- Còn cái hạng thứ ba là lấy Pháp làm trọng, lấy cái lẽ đạo làm trọng, làm chủ yếu. 
Cái hạng này nó khác hai hạng trước.
Cái hạng đầu tiên là chỉ dựa vào cái cảm xúc, thích ghét, buồn vui của bản thân, bất 
kể thiện ác, tốt xấu. Cái hạng thứ hai dựa vào cái dư luận thị phi của quần chúng 
thiên hạ bất kể thiện ác, tốt xấu. Trong khi cái hạng thứ ba là lấy Pháp làm trọng tức 
là mình phải lấy cái tinh thần mà sống đạo làm cái hướng dẫn, làm cái sự chỉ đạo, làm
cái đường hướng, làm cái khuôn mẫu để mà đi theo. 
Thì trong ba cái hạng này Đức Phật Ngài tán thán cái hạng thứ ba, có nghĩa là cái 
cảm xúc buồn vui, hay là cái tâm trạng thích ghét của mình nó không quan trọng, mà 
quan trọng chuyện đó nó có nên hay không?
Cái thứ hai nữa là cái dư luận thị phi nó có ra sao đi nữa không quan trọng bằng mình
sống đúng cái lẽ Đạo. Cho nên cái Pháp nó quan trọng là vậy đó, cái Pháp nó quan 
trọng.
Thì ở đây mình thấy cái bài Kinh Y Chỉ này Ngài dạy cái gì? Ngài dạy rằng cái dòng 
đời, cuộc đời này nó là một cái dòng chảy mà mình chỉ là một chiếc lá trên đó thôi, 
mình là một chiếc lá trên đó. Mình sống mà nếu không có một cái căn bản, không có 
một cái điểm tựa là mình sẽ bị trôi dạt, trôi dạt, trên phải có chằng, dưới phải có rễ, 
đời sống nó phải có ý nghĩa, nó mới hoàn tất được cái mục đích và cái lý tưởng, chứ 
còn không, nó cứ trôi dạt, trên không chằng mà dưới không rễ là không được. Tiếng 
Việt Nam mình gọi là lông bông và lang bang là không có được. Mình chỉ có một ít 



thời gian để sống thôi, một ít thôi. Thí dụ mình sống 80 tuổi đi thì 20 năm đầu là coi 
như vất đi, rồi 20 năm cuối thì cũng khó làm ăn gì lắm, khó. Hai mươi năm cuối nếu 
mà trước đây mình chưa từng biết Phật Pháp mà bây giờ bắt đầu học Phật Pháp khó 
lắm. Mà trước đây mình chưa từng thực tập hành trì mà bây giờ bắt đầu thực tập hành
trì thì khó lắm, và nếu trước đây mình không quan tâm đến cái chuyện là hàm dưỡng, 
hàm dưỡng tu tỉnh thì đến cái năm mà 60 thì khó lắm, mình sống toàn bằng cái vốn 
cũ không, cái vốn cũ, cái vốn bầy hầy, cái vốn bê bối, cái vốn bụi bặm của mình, khó.
Cho nên mang tiếng là 80 tuổi đời, nhưng mà thật ra 20 năm đầu là vất đi, con nít mà,
20 năm cuối là 20 năm mà mình suy kiệt, mòn mỏi rồi, như vậy mình chỉ còn lại có 
40 năm giữa thôi, mà chúng ta biết là trừ cái thời gian mà mình gọi là trường lớp, rồi 
công ăn việc làm, rồi cái giấc ngủ, có cái giấc ngủ quan trọng lắm, giấc ngủ. Trừ ra 
cái ngủ, nghỉ, trừ ra cái lúc mình bệnh hoạn, trừ ra cái lúc mình bận rộn, trừ ra cái lúc
mà mình sống thiếu sinh lực, đấy, trừ ra hết, thì cái thời gian mà mình sống tích cực, 
năng động, và hướng thượng không còn bao nhiêu hết, không còn bao nhiêu hết. Thế 
là tới cái ngày 80 nằm xuống mình ra đi như là cây cỏ, có nghĩa là hồi mình sống 
mình chỉ vung bồi cho bản thân, và mái ấm mình thôi. Khi chết đi rồi không để lại cái
gì hết. Đừng có nói là tôi để lại cho con cháu. Con cháu là chuyện của họ, họ có cái 
phần đời của họ, họ có cái phần đời của họ và phần mình nè, mình không có về 
phước, về trí mình không có trang bị, mà đời sống như vậy là đời sống lông bông và 
lang bang, đời sống không có cội rể, không có cội rể, đời sống như vậy là đời sống 
không có mục đích, không có lý tưởng. Mình cứ tưởng mình vung xới cho con cháu, 
nhưng mà các vị tưởng tượng đi, con cháu họ có đời riêng của họ, gái có bạn trai, trai 
có bạn gái, rồi lấy vợ, lấy chồng, xong nó lo cho đời của nó còn phần mình thì để cho
kiến nó bu à. Cho nên là dầu đời hay đạo phải sống có mục đích, phải có lý tưởng, 
đặc biệt, có cái đặc biệt là xuất gia. 
Ở trong bài kinh này thì rõ ràng là Đức Phật, Ngài nhắm đến hàng xuất gia nhiều. 
Nhưng không có phải là vì vậy, vì cái chuyện mà Ngài nhắm đến cái hạng xuất gia 
mà nghĩ mình là cư sĩ mình không có cần đến bài kinh này là sai, vì sao? Vì nếu mà 
nói một cách rốt ráo thì Tăng ni, phật tử thì đều là khách trầm luân, đều là cái người 
sinh tử trong cái cõi buồn, trong cái cõi buồn đều giống nhau hết. Tăng ni là người ta 
có cái điều kiện, cái thời gian người ta tu học thôi, chứ còn cái trách nhiệm đối với 
bản thân thì Tăng Ni và cư sĩ tuyệt đối giống nhau, tuyệt đối và tuyệt đối giống nhau. 
Có nghĩa là đến cái giờ mà trọng bệnh, đến cái giờ mà cận tử, nói cái chuyện siêu 
đọa. Trọng bệnh, cận tử, siêu đọa nè, thì ba cái vụ này Tăng Ni phật tử giống nhau, 
mà đa phần phật tử thì cứ nghĩ rằng cái chuyện mà tu học rốt ráo là của Tăng Ni, 
đúng. Không có cái kinh sách nào, một cái dòng kinh nào mà bắt buộc, bắt buộc phật 
tử phải thế này, phải thế kia, không có. Bắt buộc bên Tăng Ni thôi, chứ còn bên cư sĩ 
thì tùy hỉ, tùy hỉ, tùy duyên, tùy thích, tùy hứng. Anh tu học được bao nhiêu thì anh tu
học chứ còn không có cái luật lệ nào mà bắt anh...thậm chí sáng anh thờ Phật, mà 
chiều anh theo Chúa cũng không sao, khuya anh theo đạo Hồi cũng không ai nói gì 
anh hết vì anh có tóc, không có ai mà dám đụng tới anh hết, hứa, bảo đảm, không ai 
dám bắt người phật tử phải thế này, phải thế kia, nhưng mà cái đó là tùy duyên thì 
đến cái lúc mà trọng bệnh, đến cái lúc mà cận tử thì lúc đó tính sau nha. Chứ bây giờ 
là mình có tóc rồi là mình có quyền tung tăng.



Cho nên nếu mà mình xét lại, nếu mình có cái trách nhiệm với bản thân, có một chút 
ưu tư về đời sau kiếp khác, thì mình coi bài Kinh này nè, nói là cho người xuất gia 
chứ còn có tác dụng gì với người cư sĩ hay không? Tôi nghi là có, vì sao vậy? vì đây 
chính là nội dung của bài Kinh, đấy.
Đức Phật Ngài dạy rằng là phải tự thắp đuốc mà đi, phải tự đi bằng cái đôi chân của 
mình, không có trông đợi, nhờ cậy ai hết, nhưng đi đâu? đi trong cái ánh sáng của 
Chánh Pháp, đi trong cái ánh sáng của Chánh Pháp, và Chánh Pháp ở đây nè,  được 
Đức Phật Ngài gom gọn vào trong 10 điều. Trong trường hợp này Ngài nói là đi trong
cái ánh sáng Chánh pháp, lấy Chánh pháp làm cái ánh sáng chủ đạo, chỉ đạo, làm cái 
điểm tựa tinh thần. Điểm tựa đây không phải là mình mở cuốn Kinh ra mình đọc rồi 
mình cầu được Tam Bảo gia hộ độ trì, mà nương tựa ở đây có nghĩa là mình sống 
theo cái tinh thần hướng dẫn của Chánh Pháp. Thì Chánh Pháp là có nhiều cái chỗ 
định nghĩa, nhưng mà trong cái chỗ này nè, sống theo Pháp ở đây có nghĩa là sống 
theo 10 cái điều mà chúng ta sắp bàn tới.
Cái điều một là giới, dốt gì thì dốt, dốt cỡ nào thì dốt, nhưng mà cái người có giới họ 
sống an lòng hơn người không có giới. Giới đây là sao? Định nghĩa một cách mà gọi 
là hoàn bị nhất là Giới tức là cái khả năng giữ mình. Giới là khả năng giữ mình, thì ở 
trong đây trong chú giải của Kinh này nói rất rõ giới đây, giới ở đây, giới luật nói 
chung, tức là có hai trường hợp: giới vỏ và giới ruột
- Giới vỏ ở đây có nghĩa là thúc liểm, thu thúc, kiểm soát thân và khẩu, không có làm 
cái gì, không có nói cái gì mà trái luật, không làm gì, nói gì mà hại người, hại mình. 
Không làm, không nói đó là giới vỏ.
- Còn cái giới ruột ở đây có nghĩa là ngay ở trong cái tinh thần, cái tư tưởng cũng hạn
chế càng nhiều, càng tốt. Những cái ý tưởng mà hại mình, hại người đời này và kiếp 
khác. 
Thí dụ như người không biết đạo họ nghĩ giữ giới thì có nghĩa là tôi không sát sanh 
thôi. Nhưng mà không, nó phải trên cái đó nữa, có nghĩa là không có thích thú, không
có hoan hỉ trong cái việc mà làm đau lòng, trong cái việc mà hành hạ, đày đọa người 
khác. Chứ không có phải chỉ đơn giản là mình không sát sanh là đủ, NO, ngoài cái 
không giết ra thì cũng không có thích thú, không có hoan hỉ trong cái chuyện mà  gây
phương hại cho các loài khác. 
Tôi nói không biết bao nhiêu lần, đốt lửa, đốt củi, nhúm lửa hoặc là tạt nước sôi, đổ 
thức ăn thừa, ngay lúc làm cái việc đó mình cũng phải nghĩ đến cái sinh mệnh của 
các cái loài chúng sinh bé nhỏ. Đó, giữ giới là giữ giới sát là vậy đó, chứ không phải 
mình không giết là xong, NO, ngay cả cái chuyện mình sinh hoạt cũng phải để ý cái 
đó. Đó là Giới, các giới khác cũng vậy. Không phạm mới là một bước thôi. Chưa đủ, 
không phạm chưa đủ mà còn phải hiểu tinh thần của cái giới đó nữa. À thì cái giới đó
mới kiện toàn, mới chu tất, nó mới hoàn bị, mà muốn kiện toàn, muốn chu tất, muốn 
hoàn bị thì bắt buộc chúng ta phải giữ cả hai cái, giới vỏ và giới ruột, nhớ.
Thì cái giới đây gồm có cái gì? 5 giới, chúng ta đủ sức, chúng ta giữ được bao nhiêu 
giới, thì bao nhiêu giới đó chính là cái điểm tựa tinh thần cho mình. Lúc bình thường 
mình vô sự, bình an, mình không thấy gì hết. Nhưng mà lúc hữu sự, lúc trọng bệnh, 
lúc cận tử mình biết mình là người sống có đức hạnh, mình sống có chừng mực, 
đương nhiên, đương nhiên cái khả năng chừng mực của anh nó không giống của tôi, 
mỗi người có một cái khà năng chừng mực khác nhau. Nhưng mà sống phải có chừng



mực. Trong kinh nói rất rõ, rất rõ. Để lìa khỏi 4 cái đoạ xứ là phải có 5 giới. Để lìa 
khỏi cái thế giới vật chất thấp kém là phải có bát giới, đấy. Thế giới vật chất thấp kém
là sao? là còn quẩn quanh trong cái chuyện mà gọi là hưởng dục hay là tình cảm yêu 
đương gì đó. Các cõi Dục thiên mà bậc cao từ Đâu Suất trở lên là muốn lên đó là phải
có Bát Giới. Từ Đâu Suất mà xuống tới cõi người đó là 5 giới đủ rồi. Giữ 5 giới là 
được sanh về các cái cõi nhân loại và các cõi nhân loại và các cõi Dục thiên cấp thấp.
Nhưng mà muốn về các cõi Dục thiên cấp cao, bậc cao là phải có Bát giới.
Bát giới đây có nghĩa là hạn chế tối đa trong cái chuyện ăn, ngủ, và tình cảm. Coi kỹ 
cái Bát Giới có đúng vậy không? 5 giới thì không, nhưng bát giới thì có ăn, ngủ:
- Ăn có nghĩa là ngày ăn đúng tới ngọ ngưng. 
- Ngủ là nằm ở đâu? nằm ở đâu? chỗ phải đơn giản, rẻ tiền, đơn giản, rẻ tiền chứ 
giường cao chiếu rộng là không. 
- Cái chuyện thứ ba là gì? Là hạn chế luôn cả cái chuyện phái tính. Hạn chế luôn cả 
phái tính thì cái đó mới gọi là Bát Giới phải không? Thì nhờ vậy mới lên các cõi cao, 
các cõi Dục thiên cao. Dục Thiên có nghĩa là những cái cõi hưởng dục nhưng mà cao 
cấp. Càng lên cao thì càng bớt thích. Muốn được lên cõi cao là phải bớt thích trước. 
Muốn về cõi bớt thích thì mình trước hết phải bớt thích mới về cái cõi cao được phải 
không? Và lên một tầng nữa là dứt hẳn, dứt hẳn 5 triền cái. Dứt hẳn 5 triền cái có 
nghĩa là gì ta?
- Là đam mê trong vật chất.
- Bất mãn trong vật chất.
- Hôn thụy là thích ngủ nghỉ. Rồi gì nữa ta?
- Phóng dật, trạo hối và hoài nghi, có nghĩa là hoang mang. Phóng dật là không tập 
trung. Còn trạo hối là ray rứt cái chuyện không có đáng để nhớ nghĩ phải không? Còn
không Hoài nghi đây là không có hoang mang nghi hoặc trong cái con đường mình 
đang đi. Thì phải dứt hẳn những cái bất thiện thô. Thô thiển. Tức là phải giữ được 
ngũ giới đó mới lìa đọa xứ. Nhưng mà phải giữ được Bát giới thì mới lìa được, lìa 
được các cái cõi lành nhưng mà cấp thấp. Phải trừ được 5 triền cái thì mới về được 
các cõi Phạm thiên ly dục. Rồi còn gì nữa? còn nữa, trong kinh nói cái giới Tỳ kheo 
227 giới, mà giữ bằng hiểu biết nha. Giữ bằng sự hiểu biết chứ còn mà thuộc lòng là 
chưa, phải giữ bằng sự hiểu biết, tại sao mình phải giữ giới đó? Thì 227 giới Tỳ kheo 
mình giữ bằng cái hiểu biết là vị đó đang gieo cái chủng tử Phạm thiên, tức là  vượt 
khỏi, vượt khỏi cái Dục thiên. Cái người mà giữ 227 Giới tỳ kheo đó là đang gieo cái 
chủng tử của Phạm thiên. Bởi vì cái Giới Tỳ kheo là cái nền tảng để mà chứng thiền 
tốt hơn là cái giới của các cấp ngoài ra như là giới sadi, hay là giới của Ni chúng hay 
là giới của cư sĩ, giới Tỳ kheo. Thì cái giới đó tùy thuộc vào cái mỗi người, tùy cái 
nhận thức mà cái hành trì, cái gìn giữ, cao thấp, chặt chẽ khác nhau. Nhưng mà 
chuyện đầu tiên là Giới là cái nền tảng giữ mình trước những cám dỗ và thử thách. 
Đó được gọi là Giới. Đó là cái điểm tựa đầu tiên.
Cái điểm tựa thứ hai là Đa văn, Đa văn đây là sao? Không có Phật pháp, không có 
Phật pháp là cái đầu của mình suy nghĩ toàn theo cái tư duy của phàm phu, dầu mình 
là tiến sĩ, dầu mình bác sĩ, luật sư, kỹ sư. Nhưng mà nếu không có Phật pháp thì mình
chỉ suy nghĩ theo kiểu thế gian. Là sao ta? Thí dụ như thế gian họ nói rằng bất thiện, 
ác xấu thì mình hiểu cái bất thiện, ác xấu là cái gì mà xã hội lên án, cái gì mà pháp 
luật lên án, đấy, đó là thế gian nó nghĩ vậy đó. Nhưng mà trong đạo mình nói không, 



anh phải học đạo để anh biết rằng cái gọi là ác xấu bất thiện nó còn bao gồm luôn cả 
cái chuyện gọi là đam mê, và bất mãn ở trong cái đời sống. Anh không có học Phật 
pháp anh không có biết rằng cái định nghĩa về thiện nó khác ngoài đời. Ngoài đời anh
làm cái gì mà gia đình anh êm ấm. Anh làm cái gì mà xã hội khen ngợi, tán đồng, tán 
thưởng, khích lệ. Anh làm cái gì mà anh thấy anh không có ray rứt. Đó gọi là thiện. 
Nhưng mà trong đạo nói không. Cái thiện nó Thiện tới mấy lớp lận:
- Cái cấp 1, cái thiện là anh không có làm cái chuyện cho người khác máu đổ lệ rơi. 
Đó mới là cấp một thôi.
- Nhưng mà cái thiện cấp 2, đó là anh phải hoan hỷ được trong những cái hạnh lành, 
trong đức tánh. 
- Nhưng cái thiện cấp 3 là của cái người chán sợ sanh tử, chán sợ hiện hữu. Cái định 
nghĩa về Thiện, về cái Ác là phải theo Phật Pháp. Mà anh muốn biết được cái đó, ở 
đâu anh ra? Anh lọt lòng mẹ làm sao anh biết được cái này, anh phải học đạo. Và đã 
là học đạo thì Tăng ni, cư sĩ tuyệt đối đều giống nhau là phải học chứ không có cái vụ
mà Tăng ni là phải học còn tôi có tóc tôi không cần học. Không. Tiểu đường, mỡ 
trong máu, tăng xông, sỏi thận, sạn mật, ai cũng có thể bị. Và cái cách mà điều trị với
ai cũng giống nhau dầu đó là da đen, da đỏ, da trắng, da vàng đều là phải chữa bệnh 
giống nhau hết. Chứ không có cái vụ mà da trắng bệnh mới chữa, da vàng bệnh 
không cần chữa, NO. Nếu mà anh thấy anh bị bệnh thì cái da nào, thậm chí da xanh 
nó còn phải chữa dữ dội hơn mấy cái da kia nữa. Cho nên là anh phải học đạo, anh 
phải học đạo để anh biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện một cách rốt ráo, một cách 
rốt ráo. Phải học, cái này định nghĩa trong Kinh chứ không phải tôi. Gọi là học Đạo 
để chi? để có Trí. Có trí để chi? Để biết cái gì Thiện, cái gì Bất thiện theo cái định 
nghĩa của chư Phật ba đời mười phương. Chứ nếu không học thì cái Thiện và cái Ác 
mình hiểu theo kiểu thế gian kẹt lắm. Giống nhu người bệnh vậy. Mình phải hiểu 
nhiều về cái bệnh thì mình mới chữa bệnh được tốt. Còn mơ hồ, mù tịt về cái bệnh thì
lấy cái gì mà chữa? Bị táo bón, bị kiết lỵ, bị ho gió, ho gà, mấy cái bệnh đó nhẹ phải 
có một tí kiến thức căn bản, phải có một tí. Lúc nào là lúc xài dầu sả, dầu tràm, 
khuynh diệp, lúc nào phải xài bạc hà, lúc nào phải uống thuốc, lúc nào phải xức dầu, 
uống nước nóng, nằm im dưỡng sức. Mà thuốc có loại, loại nào mình dùng được, loại
nào không dùng được, mà dùng được mình dùng với cái liều lượng nào? uống lúc 
nào? hiệu nào? tại sao? Có cái đó nữa. Cho nên phải có kiến thức, mình mới có cái 
gọi là nền tảng Trí văn thì mới có cái trí tư, phải có nghe, có học mới có nền tảng để 
mà suy tư nghiền ngẫm, từ đó mới có thực tập hành trì. Ba cái này gọi là Văn, Tư, Tu.
Mà cái Văn, Tư, Tu này cái nền của nó là gì? Cái nền đó là phải Đa văn. Một người tu
sĩ hay cư sĩ mà không có kiến thức giáo lý thì chỉ suy nghĩ thuần túy bằng cái lối mòn
của thế gian, thì nó không có đủ. Bắt buộc phải học đạo. Như hồi nãy tôi nói đó, cái 
Thiện, cái Ác tôi lựa hai cái thôi, hai cái đơn giản nhất đó, căn cơ nhất thì hai cái đó 
là cũng phải học, phải biết. Cho nên cái đa Văn rất là quan trọng. Biết càng nhiều thì 
cái tư duy của mình, cái thực tập hành trì của mình nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn là cái dốt 
đặc, hoặc là biết ít ít, biết sương sương, biết sơ sơ, biết mơ hồ, biết mù mờ. 
Thứ nhất là phải có giới. Đó là điểm tựa đầu tiên của Tỳ kheo, của cư sĩ nói chung. 
Cái điểm tựa thứ hai là phải có kiến thức giáo lý, phải có kiến thức giáo lý, chứ còn 
mà không có là không được. Các vị có biết đó là...tại vì thời lượng của mình chỉ có 
một tiếng thôi, tôi không có nói nhiều. Chứ mình nhìn về mấy cái xứ Phật giáo nói 



chung và từng người cư sĩ nói riêng, mình thấy có một khác biệt rất là lớn, rất, rất là 
lớn giữa Tăng ni Phật tử Campuchia với Tăng ni Phật tử Lào, với Phật tử Thái Lan, 
với Phật tử Việt Nam, với Phật tử Tích Lan, với Phật tử Miến Điện, Phật tử Trung 
Quốc ở Đại lục, Phật tử Trung Quốc ở  Đài Loan, Phật tử Trung Quốc ở Hồng Kông, 
Phật tử Nhật Bản, Phật tử Tây Tạng, Phật tử Mông Cổ, Phật tử Âu Mỹ, Có một khác 
biệt rất là lớn giữa Tăng ni Phật tử ở những cái khu vực quốc gia mà tôi vừa nói, là vì
sao? Là vì có những chỗ cái chuyện mà trau dồi kiến thức nó không quan trọng. Chỉ 
cần một vài hướng dẫn nhẹ nhàng: biết lạy Phật, biết bố thí cúng dường, biết dành 
thời giờ để mà phục vụ chùa miểu, Tăng ni là xong. Nhưng mình thấy rõ ràng, Phật 
tử Thái Lan, Phật tử Tích Lan, Phật tử Miến Điện, những Phật tử nào mà có kiến thức
họ tu tập khác với người không có tu học, không có kiến thức giáo lý, bắt buộc, bắt 
buộc. Cái người mà có kiến thức giáo lý họ bố thí cũng khác, họ ngồi thiền nó cũng 
khác, họ niệm Phật cũng khác, họ phục vụ thiên hạ cũng khác. Khác nhiều lắm. Mà 
cái này tôi không cần nói nhiều, ở đây bà con cũng biết mà trong room trên 18 tuổi 
biết. Một cái người có kiến thức khi mà nó đi nấu ăn nó cũng khác thằng dốt, khác. 
Nó quét nhà, nó giặt áo, nó chùi cầu, nó rửa chén, mà cái đầu nó có kiến thức nó khác
cái tên không có kiến thức. Cái miếng bông mà nhúng xà bông để rửa chén, cái người
mà có tí kiến thức về vi khuẩn, vi trùng mình thấy cái cách nó sử dụng cái miếng nó 
khác. Mình nói chuyện nhẹ thôi, thí dụ như nó luôn luôn là nó giữ khô, nó xài xong 
nó tìm cách nó để giữ khô cái đó, nó hạn chế bateria. Thứ hai nữa là nó không có tiếc 
của, tiếc tiền để mà xài tới lui miếng cũ xì, dẹp lép, chèm nhẹp, NO. bỏ tiền ra xài đồ 
hiệu mà trong khi đó là mấy cái đồ hiệu nó không có quan trọng mà cái quan trọng là 
cái đôi giày mình mang, đôi giày mình mang, cái cục mà để rửa chén, đôi dép xẹp 
xẹp, dép lê mang trong nhà, mấy cái đó quan trọng, rất là quan trọng. Mà cái thằng 
dốt nó không có biết, thằng dốt nó không có biết mấy chuyện lẻ đó. Rồi cái cách mà 
bảo trì, bảo quản nồi, chảo, dao, kéo trong bếp cũng là phải cái thằng có kiến thức. 
Cái thứ mà nó dốt đặc thì nó vô bếp là mình nhìn cái tướng là biết nó dốt rồi. Rồi 
thức ăn nào bỏ tủ lạnh, thức ăn nào không được để tủ lạnh, thức ăn nào có thể qua 
đêm, thức ăn nào không thể để qua đêm, còn dư phải đổ bỏ, cái này là phải kiến thức.
Cái thứ ba là gì? Là kiến thức, đấy. Có kiến thức thì từ trong bếp xuống cái nhà cầu, 
phòng ngủ, phòng khách, vào chùa, lên Thiền viện, lên học viện, gặp gỡ cao tăng, gặp
gỡ thiền sư thì ai mà có kiến thức là nó khác. Còn cái thứ dốt là nhìn là nghe cái mùi 
là biết rồi, nhìn cái tướng đi, nhìn cái lỗ mũi nó là biết rồi, là nó trớt quớt, rồi.
Như vậy thì cái Giới rồi cái gì nữa? rồi tới cái Đa văn, rồi cái gì nữa? Bạn lành, rất là 
quan trọng. Anh đừng nói với tôi là anh thông mình, rồi anh không cần ai hết. Anh 
không thể là một ốc đảo cô đơn trong cuộc đời này. Anh phải có điểm tựa. Điểm tựa ở
ngoài đời là tình cảm. Bạn bè nó là một điểm tựa tình cảm, một điểm tựa cảm xúc. 
Nhưng mà trong đạo mình không, cái tình bạn ở trong đạo mình nó dễ sợ lắm, nó 
đáng để mình lưu ý, nghiên cứu. Là mình không thể nào là ốc đảo cô đơn, mà mình 
phải thường xuyên có trao đổi, có trao đổi, có giao thoa, với bao nhiêu thứ cái đầu óc 
khác. Đương nhiên với những đầu óc mà coi như là tốt, lành, thiện thì mới cần, chứ 
cái thứ mà ác, xấu, tào lao thì dẹp. Những cái người bạn mà mình càng gần gũi chừng
nào mình càng càng phải lựa chọn kỹ chừng đó, cân nhắc chừng đó. Bởi vì anh đừng 
nói với tôi anh là kiến thức giỏi, anh thông minh, anh giàu có, anh học thức, chỉ cần 
anh chơi với bạn xấu thì mấy cái mà anh có nãy giờ tôi kể nó thành con số không. 



Kinh nói khiếp lắm, ông A Xà Thế thông minh bằng trời, tu hành coi như là không 
biết bao nhiêu kiếp, mà chỉ cần ổng chơi thân với ông Đề Bà Đạt Đa, xúi dại ông có 
một hai chuyện thôi là đời ổng tàn, tàn có nghĩa là gì? chết là phải bị đọa, rồi còn cái 
còn ghê hơn bị đọa là lỡ dịp, lỡ dịp chứng đắc Sơ Quả. Mà cái đó ở đâu ra? ở đâu nó 
ra cái đó? Bạn xấu. Ghê lắm. Anh là Tăng ni, Phật tử, anh là học thức, trí tuệ bẩm 
sinh, anh là v..v..quyền lực, tiếng tăm, anh đủ thứ cái gì số 1, cái gì mà tốt, hay anh 
đều số 1 mà anh chỉ bị cái tội thôi chơi với bạn xấu là đời anh xong, cái đó tôi hứa. 
Anh cái gì cũng số 1, mà chỉ cần anh thường chơi với bạn xấu thì coi như đời anh 
xong rồi. Anh cứ nghe nó rủ rỉ, rù rì là đời anh xong. Cho nên ở đây Ngài dạy cái 
điểm tựa ở đây nó là 10 cái điểm tựa.
Điểm tựa đầu tiên là anh phải có khả năng kiểm soát được cái sinh hoạt trong đời 
sống thường nhật.
Cái thứ hai là anh phải có kiến thức, phải có kiến thức giáo lý, nói thẳng luôn là phải 
có kiến thức giáo lý, ở ngoài đời anh có thể dốt nhưng mà nếu cầu đạo giải thoát thì 
phải có kiến thức đạo bắt buộc anh phải có.
Rồi cái thứ ba là phải có bạn lành. Anh phải có bạn lành, chính bạn lành là cái người 
mà chia sẻ với anh cái chuyện gì nên làm, nên nói và nên tư duy. Hồi nãy tôi có nói, 
mình giỏi bằng trời nhưng mà cái người kế bên mình luôn luôn có một cái tác động 
không hề nhỏ, không hề nhỏ, nhớ cái đó. Cho nên tôi xin các vị lưu ý cái này, đừng 
bao giờ dại dột cho rằng mình có thể tự bơi. NO. Phải có người mình thỉnh thoảng, 
hoặc thường xuyên trao đổi, tương tác, học hỏi, giao thoa. Nhưng phải lựa bạn mà 
chơi. Chứ còn không, chỉ riêng cái khoản bạn xấu nó đánh sập toàn bộ cái cơ nghiệp, 
thế nghiệp và đạo nghiệp của mình. Đánh sập, quan trọng lắm. Thì cái bạn ở đây nó 
gồm có những người hơn mình, bằng mình, hoặc là dưới mình miễn là ở gần họ mà 
cái Pháp lành của mình nó được phát triển về Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ được phát 
triển, thì đó gọi là bạn lành. Còn cái người dầu họ là bậc thầy, bậc cha của mình, là 
bạn thân của mình, là chiến hữu của mình, là người dưới mình là con cháu mình, mà 
mình ở gần họ mà mình chỉ xuống cấp tinh thần, đổ đốn, thoái bộ và lui sụt thì cái 
người đó gọi là cái người bạn xấu, dầu họ là sư phụ của mình, mà mình ở gần họ 
mình chỉ lùi sụt. Đó là bạn xấu. Cái bạn tốt nó rất quan trọng. Nó làm một điểm tựa. 
Đủ chưa? Chưa. Có bạn lành nhưng mà mình phải có cái tiếp theo đó là gì ta? Là 
mình phải có khả năng tiếp thu. Chứ còn mình lựa bạn lành mình ở nhưng mà bạn nói
kệ bạn còn mình, phần mình cứ bảo lưu quan điểm cũ kỹ không được. Phải là người 
dễ dạy. Dễ dạy ở đây không có nghĩa là cứ ngoan hiền, kiểu trẻ con để người ta thanh 
thản và xỏ mũi. NO. Cái dễ dạy đây có nghĩa là mình là người sẵn sàng mở lòng ra để
đón nhận những cái đóng góp, những cái xây dựng, những cái dạy dỗ, những cái góp 
ý mà lợi ích. Khó lắm, chuyện này khó lắm. Bởi vì lúc nào mình cũng có cái Tôi to 
đùng, mình cứ nghĩ mình hay, mình giỏi. Nhưng mà mình quên một chuyện đó là 
mình là một cái hố rác. Cứ một cái lời khuyên, một cái gương sống của thiên hạ cho 
mình, nó sẽ giúp mình lấy bớt rác ra. Một cái người mà không có khả năng mở lòng 
đón nhận cái hay từ thiên hạ thì làm sao có thể đi xa được. Mình cứ tưởng mình hay 
nhưng mà không. Mình có tới một tỷ vấn đề để mình học hỏi. Các vị nên nhớ chúng 
ta có 3 cái lý do để mà học giáo lý, và chính vì ba lý do này mà cho nên chúng ta phải
là người có khả năng mở cửa đón nhận cái lời dạy từ người khác, đấy. Ba lý do để 
học giáo lý là gi?



- Một, khi có được một cái biết, có được một cái kiến thức thì có một rổ cái dốt nó rớt
xuống, có một rổ ngộ nhận nó rớt xuống. Cái chuyện đầu tiên, chuyện đầu tiên cứ có 
thêm được một cái biết thì những cái gọi là hiểu lầm, những cái ngộ nhận, những cái 
dốt nát nó rơi rụng rất là nhiều. Một cái biết thôi, một cái biết thôi nó sẽ làm rơi rụng 
rất là nhiều ngộ nhận và dốt nát.
- Cái lý do thứ hai là tại sao chúng ta phải trau dồi cái kiến thức đó là mỗi một cái 
biết như vậy, thấy nó xoàng xoàng vậy đó. Nhưng mà mỗi một cái biết nó làm nền 
tảng cho vô số cái biết khác, đấy, nhớ cái đó. Cái kiến thức nó có ba cái lợi ích:
Lợi ích một là cứ có một cái biết nó sẽ làm rơi rụng, nó sẽ tẩy xóa rất nhiều những 
ngộ nhận và dốt nát khác.
Cái lợi ích thứ hai của cái kiến thức là mỗi cái biết nó làm nền tảng cho vô số cái biết 
khác. Ở đây ai trên 18 tuổi tuyệt đối phải hiểu cái điều này, tuyệt đối phải hiểu. Cứ có
một cái biết thì nó làm nền tảng cho vô số cái biết khác. Giờ chuyện nhỏ thôi. Tôi 
biết làm sao mà để nấu nước sôi, đấy, các vị thấy không? cái chuyện đó rất là tào lao, 
rất là tầm thường đúng không? Tôi biết làm sao để nấu từ một cái ca nước lạnh mà ho
nó sôi lên, chuyện đó đâu có gì hay phải không? nó có gì đâu hay, một đứa bé 8 tuổi, 
10 tuổi nó đã biết, nhưng mà nó cũng là cái kiến thức là vì sao? Là vì đứa con nít nó 
còn nằm ngửa bú bình nó không có biết nấu. Một cái thằng tâm thần nó không biết, 
một người già lú lẫn không biết nấu. Không biết làm sao để có nước sôi, mà mình thì 
mình biết. Chỉ riêng cái bết nấu nước sôi nó làm nền tảng cho cái gì ta? biết nấu cơm 
nè, biết nấu cháo nè, biết nấu phở, bánh canh, hủ tíu, bún măm, bún huế nè. Thì từ cái
kiến thức đầu tiên là phải biết nước sôi, anh phải biết làm sao cho nước nó sôi thì anh
mới nấu phở được chứ. Chứ bây giờ anh cứ loay hoay không biết làm sao cho nước 
này nó sôi lên ta? Mà chưa kể là nó có những kiến thức lắt nhắt, có những cái tình 
huống anh phải nấu bằng lửa củi, mà anh nấu sao mà anh giữ, anh đậy cái nắp làm 
sao đó, đừng có ép, đừng có bắt tôi phải dạy chứ, anh nấu sao mà đừng có hôi khói, 
rồi cái vòi ấm anh phải hướng ra hướng nào, tại sao không phải điểm A, điểm B, 
điểm C, điểm F, mà là điểm N. Why? Tại sao vậy? kiến thức, thấy nó không có đáng, 
nhưng tôi chỉ lựa một cái mà ruồi bu nhất. Có nghĩa là chỉ riêng cái chuyện mà biết 
nấu nước nó làm nền cho vô số chuyện trong cuộc đời của mình, dễ sợ vậy đó, đấy. 
Cho nên cái chuyện đầu tiên là cái kiến thức, cứ có một cái biết nó làm rơi rụng bao 
nhiêu cái ngộ nhận và dốt nát khác. Hễ ngộ nhận là hiểu lầm, mà hễ có hiểu lầm là có
nói lầm và có làm lầm và dẫn đến vô số cái hậu quả. Cho nên cái cái chuyện mà đầu 
tiên là cái kiến thức đó nó làm cho mình rơi rụng rất là nhiều cái dốt nát và nhiều cái 
hiểu lầm.
Cái thứ hai, mỗi cái biết đó nó làm nền tảng cho vô số cái biết khác.
Cái thứ ba, chỉ bằng cái hiểu biết chúng ta mới có thể chuyển hóa bản thân. Chỉ có 
con đường này, bảo đảm không có con đường khác. Phải có kiến thức thì mình mới 
có khả năng chuyển hóa bản thân. Chuyển hóa là sao? Cho nó tốt hơn, rồi cái gì nữa? 
cho nó an lạc hơn, rồi cái gì nữa? nếu mà là người Phật tử có cầu giải thoát thì cái 
chuyển hóa nó còn cái nữa là làm cho mình rút ngắn cái dòng luân hồi và tiến gần 
đến giải thoát hơn. Đó là chuyển hóa, chứ mình cứ lè tè ở đó hoài đem so với cái cứu 
cánh giải thoát nó còn vời vợi thì không được. Mà chuyển hóa đây có nghĩa là gần 
với giải thoát hơn, gần thánh hiền hơn, rồi gì nữa? an lạc hơn và bản thân mình được 
tốt hơn, tốt hơn cái gì ta? Niềm tin, cái Chánh tín tốt hơn, trí tuệ tốt hơn, thiền định 



tốt hơn. Nói chung gọi là chuyển hóa, đấy. Như vậy thì cái kiến thức nó cho mình tối 
thiểu 3 cái lợi ích:
- Một, mỗi cái biết nó làm rơi rụng rất nhiều cái ngộ nhận và dốt nát.
- Thứ hai, mỗi cái biết nó làm nền tảng cho vô số cái biết khác. 
- Và cái thứ ba, mỗi cái biết nó giúp cho mình gọi là nâng cấp, chuyển hóa cái chất 
lượng cuộc sống tốt hơn, xác định, định hướng được đời sống tốt hơn. Gọi là chuyển 
hóa. Mà tất cả những cái này ở đâu nó ra, có 2 nguồn:
- Một là chính mình.
- Hai là từ người khác. Mà người khác đây là gì? là Bạn. Cái tên nào mà nó giúp cho 
mình làm được 3 cái vụ vừa rồi thì tên đó là bạn lành. Nó giúp cho mình làm rơi rụng
những cái dốt nát và ngộ nhận. Nó giúp cho mình là có thêm nền tảng cho cho vô số 
cái điều tốt lành khác.
- Và cái thứ ba nó giúp cho mình được chuyển hóa tốt. Cái đó chính bạn lành. Rồi cái
gì nữa? Mà muốn có được lợi ích từ bạn lành thì chuyện đầu tiên là mình phải dễ dạy.
Mình phải dễ dạy, mình mới đón nhận được. Mà mình muốn dễ dạy thì chuyện đầu 
tiên mình phải để mình xuống chân người ta. Chứ còn cái đầu mà cứ hất lên trời sao 
mà học. Để mình xuống chân là sao? Có nghĩa là mình phải trở thành ra cái gì? 
Thành ra là biển. Biển là một cái chỗ mà cái diện tích thấp nhất trên trái đất, mà cũng 
là rộng nhất trên trái đất. Chính vì nó thấp nhất cho nên cái gì hễ là nước là biển hứng
hết. Anh muốn học là anh phải thấp như đáy biển vậy đó. Thì bao nhiêu cái hay của 
người ta anh mới đón được. Chứ còn anh mà anh cứ cơi lên như cái đỉnh núi thế này 
thì mưa xuống nó trôi hết. Mà anh có nhiều lúc anh phải là đỉnh núi, nhưng có nhiều 
lúc anh phải là cái đáy biển, cái lòng đại dương, anh mới hứng hết nước từ muôn 
sông đổ về. Anh chứa được nước trên trời cao đổ xuống, đấy. Anh muốn dễ dạy là 
anh phải biến mình thành cái chỗ thấp nhất, anh mới ở dưới chân người ta mới học 
được. Cái điểm này thì nói cho vui vậy thôi, chứ ai mà làm nổi, khó. Dễ dạy là một 
việc rất khó. Biết lắng tai, lắng tai để mà nghe được cái góp ý, cái xây dựng của 
người khác không phải dễ đâu, khó. Mình ngu như con bò vậy đó, chứ còn mà lúc 
nào cũng lén lén thấy mình hay, mình ngu như con lợn, lén lén thấy người ta dở hơn 
mình. Mình cứ dòm chằm chằm cái chỗ xấu của người ta không sao học, mà nhìn 
mình cứ ngó chăm chăm cái hay của mình không à, cái giỏi của mình không, sao 
mình học. Mình nhìn người ta, mình cứ toàn tìm cái để mình chê không à, nhận xét, 
đánh giá, dè bĩu, chê bai, châm biếm, chỉ trích, còn phía mình là mình nhìn mình nè 
là hay, giỏi để tự hào, tự đại, tự tôn, tự mãn, tự kiêu, tự đại rồi cái thứ đó nó làm sao 
mà học, khó lắm. 
Cho nên cái tiếp theo là cái dễ dạy, cái gì nữa ta? Là tháo vát, tiếng Phạn là dakkha. 
Chăm sóc một đứa bé phải học, chăm sóc đứa bé mà nằm nôi. Có khả năng chu toàn, 
chu tất, kiện toàn công việc được giao. Phải có tinh thần trách nhiệm. Các vị tưởng 
tượng mình sống không phải là mình không phải là một ốc đảo cô đơn, mình sống 
luôn luôn nương cậy vào người khác, mình có những việc mình phải làm cho mình và
có những việc mình phải làm cho người. Mình phải có cái gọi là tự tỉnh nhưng mà 
phải có cái cộng tác. Tự tỉnh là gì? Là biết giải quyết vấn đề của tự thân, của bản 
thân. Nhưng phải biết hợp tác nữa. 
Bởi Tây có câu hay lắm: Cạnh tranh là bản năng của thiên nhiên mà hợp tác là khả 
năng của văn minh. À cái câu này hay nè. Mấy cái người nào mà Âu Mỹ chắc biết cái



câu này. Cái cạnh tranh nó là bản năng của thiên nhiên, là sao? Trong rừng thì con lớn
hiếp con nhỏ, con mạnh hiếp con yếu rồi tụi nó lo dành ăn, rồi dành cái, dành mái 
tùm lum hết. Đó là cạnh tranh trong rừng thẳm, Amazon, trong rừng mưa nhiệt đới là 
cái chuyện rừng rậm, núi non là chuyện cạnh tranh là chuyện của thiên nhiên.
Nhưng mà hợp tác nó là cái dấu hiệu của văn minh, cái kia là thiên nhiên, cái này của
văn minh. Mình tu học mình phải có khả năng tháo vát để chi? để mình có cái hợp 
tác, và chu toàn trong cái trách nhiệm được giao. Phải có khả năng đó. Tôi đã nói 
hoài anh không phải là một ốc đảo cô đơn giữa cuộc đời này. Anh phải sống có hợp 
tác, phải có tương tác. Phải có tương tác, phải có hợp tác, phải có cộng tác và anh 
phải hoàn tất được cái việc anh được giao hoặc có nhiều khi người ta không giao anh 
nhưng mà tự anh nhận cái trách nhiệm, có. Ở đời có 2 hạng người mà hoàn tất trách 
nhiệm:
- Một, là tự tìm chuyện gì cần làm, nên làm rồi làm cho nó xong.
- Trường hợp thứ hai là không tự tìm được thì ít ra mình cũng hoàn tất, chu toàn hoặc 
hoàn bị được cái việc được giao. 
Một là làm cho xong cái chuyện mình đã chọn, đã nhận, tự nhận làm trách nhiệm. Mà
trường hợp thứ hai là phải hoàn tất được cái mà người ta giao cho mình, thực hiện nó 
ở một cách thế tốt nhất mà mình có thể. Đây cái này rất là quan trọng. Các vị có biết 
các vị có sống va chạm với đại chúng các vị mới thấy. Chẳng hạn như trong lớp học, 
ở khóa học Kalama vừa rồi, 2 tháng, đó là cơ hội rất tốt để mà mình hợp tác và cộng 
sinh với đại chúng, với những người mà coi như là trớt quớt không có mắc mớ họ 
hàng, hang hốc, máu me huyết thống, quan hệ xã hội, quan hệ lợi ích, quan hệ việc 
làm, tất cả đều không. Tự nhiên là từ muôn phương đổ về rồi sống chung một mái 
nhà ở Kalama lúc đó mới lòi ra là ai có được cái này, có khả năng gọi là chu toàn cái 
trách nhiệm. Khó lắm. Bởi vì nếu, cái này mới nghe qua thấy ủa mình tu cần gì cái 
này? Cần chứ. Bởi vì anh phải sống với người khác anh mới lớn mạnh. Cái chuyện 
mà độc cư nó là một chuyện khác. Một cái người tu là anh phải có được hai khả năng 
bắt buộc. Khả năng tự sống và khả năng cộng sinh. 
Tự sống là sao? Buông anh ra một mình anh vẫn tiến bộ, buông anh ra một mình anh 
vẫn an lạc. Đó là cái khả năng một, khả năng tự thân, khả năng tự sống. Nhưng mà 
khả năng cộng tác, cộng sinh là gì? Là ngộ nhỡ như anh phải có tiếp xúc, anh phải có 
sống chung với thiên hạ thì anh vẫn là người dễ thương. Cái đó quan trọng lắm. 
Trong một tập thể có 100 người, có 1000 người, nếu mỗi người tự chu toàn được, chu
tất kiện toàn được cái trách nhiệm của mình thì đó là thiên đường. Trong một xã hội, 
trong một cộng đồng, trong một tổ chức, trong một cái mái ấm nhỏ xíu xìu xiu mà 
từng thành viên trong đó không có khả năng kiện toàn và chu tất trách nhiệm của 
mình. Cái đó là địa ngục. Các vị tưởng tượng 50 mạng kéo về Kalama, nó đi toilet 
như là dội bom, mà không ai chùi cầu, nước ở trong cái sàn nó lênh láng thì làm sao 
mà sống. Thấy nước lau được là phải lau liền, không được gớm. Bởi vì mình gớm thì 
thằng khác nó cũng gớm mà nguyên một tập thể gớm thì coi như cái chỗ đó là đâu 
phải là chỗ oanh tạc tự do. Nó đâu phải là Khe Sanh, Ba Lòng, A Sao, A Lưới, ai 
muốn dội, dập, pháo binh, thả bom đồ thoải mái đâu có, NO. Cái đó, cái cầu, cái 
toilet, cái nhà bếp, cái sân chung ở trong cái trung tâm phải có trách nhiệm và mình 
phải cảm ơn trời đất. Cứ sau một khóa như vậy chúng ta lại có rất nhiều kinh nghiệm 
để tổ chức tốt hơn. Và có cái kinh nghiệm mà tôi cho máu lệ là để lựa người về đó. 



Như hồi xưa giờ, hai khóa trước mình rất là mềm, mình rất là mềm, bà con cứ ghi 
danh là về. Nhưng mà không, bây giờ là không. Bây giờ tất cả những bà con nào mà 
có cái ý muốn về tham dự lớp tu học ở Kalama. Ở Âu Mỹ thì xử theo Âu Mỹ. Nhưng 
ở trong nước là tính theo trong nước. Sẽ có một bộ phận chuyên trách gọi là chọn lọc 
bà con ngay từ trong nước, trước đó 1 tháng. Cái đám đó là của ba miền. Bây giờ 
trước mắt mình thấy có miền Bắc, cái đám Hà Nội với cái đám Sàigòn là sẽ làm 
chuyện đó, và đương nhiên mai này ở miền Trung mà có mình cũng mời vô trong đó, 
tức là trước mắt là thấy có miền Nam và miền Bắc, cái nhóm này có đông, nhóm này 
có bốn, năm mạng thôi. Nhưng mà họ là người tiếp xúc sơ với những bà con muốn đi,
nếu mà không tiện gặp mặt đang ở Đak Nông, Dak Mil, Gia lai, Bạc Liêu, Năm 
Căn...không cần biết, lên không được thì ít nhất anh phải cho tôi thấy cái mặt của 
anh, để tôi nói chuyện. Cái chuyện đó để trong nước lo, chuyện đó quan trọng lắm. 
Bởi vì đó là khi đó về với nhau một mái nhà mà anh không có làm tròn trách nhiệm 
thì thiên hạ đại loạn, tin tôi đi. 
Khổng tử, có người hỏi Ngài chứ làm sao mà cho thế giới thái bình, chúng sanh âu ca
lạc nghiệp? Thì Khổng Tử trả lời: Vua cho ra vua, vua tròn phận vua, quan tròn phận 
quan, dân tròn phận dân, cha đáng cha, con đáng con. Quân quân, thần thần, phụ phụ.
Ai vai nào tròn vai đó thế giới bình an. Và bổng chốc hóa thiên đường. Chứ đừng có 
nói ba cái vụ mà thề thốt, hứa hẹn nhức đầu lắm, rất là nhức đầu. Chỉ xin anh một lời 
của Khổng tử thôi: Ai làm tròn phận nấy. 
Giống như cơ thể khỏe mạnh là gì? Đừng có bằng những ngôn từ, những khái niệm 
về y, về dược, ghê lắm, nói nhức đầu lắm. Mình không biết đủ để mà nói và người ta 
nghe cũng không có hiểu. Cứ nói nhẹ nhàng thế này: Trong cái cơ thể mình cái phần 
nào nó làm tròn cái trách nhiệm của phần đó là cơ thể khỏe mạnh: Gan làm việc ngon
lành, bao tử ngon lành, tim ngon lành, phổi ngon lành, thận, mật, tụy, lá lách anh nào 
cũng ngon lành. Đó là một cơ thể ngon lành. Chứ còn trong đó có một hai anh buồn 
buồn ảnh đình công cái là coi như là mình mệt. Cho nên cái khả năng mà kiện toàn và
chu tất cái trách nhiệm rất là quan trọng, quan trọng lắm luôn. 
Tiếp theo là gì ta? Là Mến pháp. Mình có giỏi bằng trời đi nữa nhưng mà đã thờ Phật 
mà lòng không có thiết tha với pháp là không xài được. Nói gì thì nói, nhiều bà con 
hiểu lầm chúng tôi lắm lắm luôn. Bà con tưởng chắc là tôi là tưởng tôi đi nhiều, tôi 
thích thiên nhiên, rồi tôi thích làm thơ, thích văn chương, thích hội họa, thích nghệ 
thuật, thích thưởng thức đời sống. Tôi xin thưa rằng tôi không bao giờ dại dột nói 
rằng tôi tốt. Nhưng bà con nào hiểu tôi là một người nghệ sĩ là sai. Phải nói một cách 
chân chánh, nói theo cái giọng trong Kinh, cách nói chân chánh, tôi là một trong 
những người có đam mê đặc biệt trong vài thứ mà người khác khó tin. Thí dụ những 
khi mà tôi ở không, tôi rất là mê đọc từ điển, các vị nghe có kỳ không? tự điển tiếng 
Phạn, tự điển tiếng Pali, tôi rất thích đọc Chú giải, mà đọc chú giải thì mình thấy có 
này có kia thì không nói, còn tự điển đó, một trong những cái thú của tôi là từ điển. 
Tôi từng đến những cái nơi mà không có sách, chỉ có từ điển, tôi cầm tôi cũng đọc 
được nữa, tôi thích lắm, thì tôi lật quyển từ điển Anh Việt, tự điển Đức Việt, tự điển 
Đức Anh, Pháp Đức gì không cần biết mà tôi cứ liếc trong đó tôi thấy à học thêm cái 
từ mới này hay quá ta, từ này hay. Từ điển mình cũng phải học nói gì là Phật pháp. 
Một trong những điểm tựa tinh thần của tỳ kheo là gì? biết đam mê, biết hoan hỷ, biết
thích thú trong cái chuyện học hỏi, và tư duy Phật pháp. Đằng này mình nói mình cạo



đầu đắp y nhưng mà cái niềm đam mê mình tới nó trớt quớt nằm ngoài cái tủ Đại 
Tạng là xài không được. Tôi khẳng định như vậy. Mình nói mình thờ Phật mà nghe 
nói tới giáo lý mà mình xách dép mình chạy, chạy mất dép là cái thứ đó là không phải
người thờ Phật. Người thờ Phật không có như vậy. Người thờ Phật là người ta có điều
kiện, có thời gian là lập tức người ta quay về Phật pháp, phải học Phật pháp cho đến 
một cái mức độ mà mình thấy rằng Phật pháp thật sự là cái nhu cầu tinh thần thường 
nhật, daily, daily, nhu cầu thường nhật của mình, thậm chí hourly nhu cầu mỗi giờ 
của mình thì mới gọi là thờ Phật. Còn mình không có nhu cầu học Phật pháp, cái bậy 
nhất là bản thân không có nhu cầu mà đã vậy, mình cũng còn bất cẩn trong cái 
chuyện lắng nghe và chọn lọc, nghe cái gì mà nó vừa vặn với cái sở thích, với cái 
trình độ mà mình cho đó là số một là chết. Nếu mà cái gì mà mình cũng theo cái trình
độ và cái sở thích, cái thích ghét của mình chấp nhận còn cái gì ngoài ra là không 
chấp nhận là kẹt lắm, bị có những cái, đồng ý mình học là học theo sức, đúng. Nhưng
mà mình cũng phải biết hướng tới những cái ngoài tầm của mình để mình trau dồi 
chứ. Chứ vị tưởng tượng thí dụ bây giờ mình thích chơi bonsai đi, thích chơi bonsai, 
mà mình cái khả năng mình chỉ biết là đem cây bỏ vô chậu. đủ không? Không. Phải 
biết uốn, biết cắt, biết tỉa, rồi biết lựa cây nào đáng chơi, cây nào đáng mất thời gian, 
chứ không phải cây nào mình cũng tha về mình mất thời gian, NO. Không phải cây 
nào mình cũng chịu cực, NO. Chơi bonsai cũng phải biết cái đó. Cho nên là trong 
Đạo cũng vậy muốn trở thành một người có tu tốt, có học tốt là phải có cái lòng thiết 
tha trong Phật pháp. Mà muốn thiết tha đúng mức phải có chọn lọc. Còn đằng này 
mình không có thiết tha, cho nên bản thân không có thích thú, hoan hỉ trong giáo 
pháp và cũng không muốn lắng nghe ai hết. Không tự tìm hiểu là một cái lỗi, mà 
cũng không chịu lắng nghe ai hết đó là cái lỗi thứ hai. Điểm tựa tiếp theo của tỳ kheo 
là gì? là Thiết tha, là hứng thú, hoan hỷ trong Pháp.  
Tiếp theo là gì? Đó là siêng, anh thiết tha bằng trời nhưng mà anh chỉ thiết tha suông 
thôi không không đủ. Anh phải siêng. Nghe, thấy cái gì cần, ghi chép lại. Mà đừng có
tưởng ghi chép là đủ. Ghi xong cái liệng vô cái xó là không được, phải đam mê đến 
cái mức mà đủ siêng để ghi chép, đủ siêng để mà ghi nhớ, đủ siêng để mà học tập, 
đấy, phải có siêng. Mà cái siêng đây nó không chỉ riêng trong kiến thức mà siêng 
trong cả cái hành trì. 
Trong Kinh nói, Tỳ kheo có 4 giới, kể rộng là 227, mà kể hẹp có 4 giới:
- Một là cái Giới bổn tức là 227 giới.
- Cái Giới thứ hai là Giới thu thúc lục căn. Giới này muốn có được phải nhờ vào 
Chánh niệm.
Giới bổn 227 giới, giữ được là nhờ Đức tin, niềm tin.
Còn cái giới thu thúc lục căn phải nhờ Chánh niệm
- Cái giới thứ ba đó là Giới nuôi mạng chân chánh là phải Tinh tấn, phải siêng. Tinh 
tấn đây không phải chịu khó đi bòn, NO. Tinh tấn đây là khả năng chịu cực, khất 
thực, không vì miếng ngon mà phải đi lệ thuộc, quỳ lụy Phật tử, phải có cái siêng, 
chỗ nào cũng đi, không lựa chọn. Chữ Siêng nó quan trọng. Ở trong Bát chánh Đạo, ở
trong Thất Giác chi, trong Ngũ căn, Ngũ lực đều phải có cái Siêng. Trong cái chữ 
Siêng luôn luôn được Đức Phật nhắc tới. Trong 37 Bồ Đề phần được Đức Phật nhắc 
tới, nhắc tới ở một phần rất riêng đó là Tứ Chánh Cần. Muốn lắm, muốn cái đó mà 
không nỗ lực, không có được. Ghét cái đó lắm nhưng mà không nỗ lực không tránh 



được. Mà đời sống này gồm có hạnh phúc và đau khổ đúng không? mà hạnh phúc và 
đau khổ nó đến từ thích cái gì? Đến từ thích và ghét. Toàn bộ cái nỗ lực của con 
người từ lúc nằm trong nôi, nằm trong tay mẹ cho đến lúc đi vào quan tài, toàn bộ lý 
tưởng sống của chúng ta chỉ là trốn khổ tìm vui, đi theo cái thích và trốn cái ghét. Mà 
muốn kiện toàn cái đó thì phải siêng, không muốn ở nhà cấp 4 thì phải làm sao lên tới
villa? không muốn đi xe đạp thì phải làm sao có xe gắn máy, chán cái xe gắn máy thì 
phải làm sao siêng để lên xe bốn bánh. Đó là về thế gian. Và trong đạo, mình làm sao 
mà mình có thể tu học tốt khi không có thầy bạn? đấy, mình làm sao mà mình có thể 
tu học tốt trong những cái điều kiện, trong những cái môi trường khắc nghiệt và trái 
ý, bất toại, bất toàn. Mình phải ráng sao để mà mình có thể đối diện được với trọng 
bệnh và cận tử. Hai cái giây phút đều phải siêng hết. 
- Cái siêng thứ nhất là làm sao mà mình có thể an lạc và tiến bộ khi chỉ có một mình.
- Rồi thứ hai, mình phải làm sao mà có thể an lạc và tiến bộ trong mọi điều kiện và 
hoàn cảnh.
- Thứ ba làm sao mà mình có thể vững lòng trong những giây phút ngặt nghèo như là 
trọng bệnh, cận tử. 
- Và cái thứ tư, mình siêng năng làm sao mà cái siêng của mình đủ cho mình một cái 
niềm hy vọng là kiếp này có thể thành tựu Đạo nghiệp. Mình phải đủ siêng để mà 
nuôi được cái hy vọng. Còn nếu tà tà là không có được.
Cái thứ tư này. Có vị hỏi tôi siêng mức nào đủ hả Sư? Tôi nói khó nói lắm. Nhưng mà
có thể nói gọn như thế này: Siêng đến cái mức mà bản thân mình thấy có hy vọng. 
Thí dụ như bây giờ mình muốn giỏi giáo lý thì mình coi cái siêng của mình nè có đủ 
để mà cho phép mình hy vọng mình sẽ giỏi không? Mình muốn có khả năng sống độc
cư thì mình phải trau dồi giáo lý, phải thực tập các đề mục thiền chỉ, thiền quán đủ để
mình có thể sống một mình. Chỗ này tôi chỉ nói sơ thôi, nói nhiều nó lạc đề.
Thí dụ đề mục thể trược: tóc, lông, móng, răng, da,...mình phải thực tập như thế nào 
đó để mà khi nào mình cần mình có thể quay về với nó. Học và theo cái tập. Học và 
tập cái đề mục Hơi thở. Học và tập cái đề mục Tứ Vô lượng tâm, Học và tập đề mục 
Niệm Phật, Học và tập đề mục Tứ niệm xứ như thế nào đó để mình có thể sống một 
mình không cần thầy bạn.
Thứ hai, phải thực tập như thế nào đó để mà có thể ung dung được trong mọi hoàn 
cảnh.
Thứ ba, làm sao mình có thể tự tại trong những giây phút khắc nghiệt, khốc liệt nhất.
Và cái thứ tư là mình phải siêng ở cái mức mà mình có thể có hy vọng trong đại 
nghiệp. Chứ còn đằng này cái siêng mà nó không đủ cho mình hy vọng. Thí dụ như 
nói mấy người nghèo đi. Muốn giàu thì mình phải tự coi cái siêng của mình nè nó có 
vừa tầm với cái ước mơ mình không? Bởi vì có rất nhiều trường hợp, cái siêng của 
mình nó không có đúng tầm với cái ước mơ. Mình muốn trở thành một người gọi là 
điền chủ có ruộng đất cò bay thẳng cánh mà cứ sáng cầm cọc vé số đi đến khoảng 
chừng 1:00, 2:00 giờ trưa cái mình về mình giăng võng, cái nằm đong đưa, đọc báo, 
thời sự tùm lum hết thì hỏi làm sao mà cái siêng đó, cái siêng hồi sáng giờ đó, tới 
2:00 giờ nó ngưng rồi thì cái siêng đó làm sao đủ để mà cho mình cái hy vọng về cái 
chuyện mà trở thành một điền chủ cò bay thẳng cánh được. Phải quần quật, quần quật
như thế nào kìa. Cho nên cái thứ tư là phải siêng đủ để mà mình có thể nuôi dưỡng hy
vọng. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Là tri túc. Hẹn lại các vị kỳ sau. 


